
Een woord met vele betekenissen 
 

Wat is eenzaamheid?  
 
“De slinger van het leven gaat bij de meeste mensen heen en weer tussen verveling en eenzaamheid. 
Geluk, dat is de uitzonderingspositie, dat is zo zeldzaam... en het najagen daarvan, dat is dus precies het 
verkeerde ... iets najagen wat het leven eigenlijk helemaal niet biedt.” (man, 53 jaar) 
 
Eenzaamheid en geluk lijken elkaars tegenhanger. Eenzaamheid staat geluk in de weg. Het is een uiting 
van lijden en het ontbreken van zin. Vanuit deze gedachte is het een verschijnsel dat we moeten 
bestrijden. Maar eenzaamheid kun je ook zien als een zinvolle ervaring die leidt tot persoonlijke groei. 
Vanuit dit perspectief is er geen enkele noodzaak om eenzaamheid aan te pakken. 
 
Ook de ervaring van eenzaamheid is niet eenduidig. Eenzaamheid heeft te maken met het ontbreken van 
betekenisvolle relaties, maar de beleving daarvan is een subjectieve en individuele aangelegenheid. Het 
gaat niet om het aantal relaties, maar om de betekenis die iemand daaraan geeft. Je kunt je eenzaam 
voelen ondanks een partner of een brede vriendenkring. Dat je een heleboel mensen kent, zegt niets 
over de kwaliteit van die relaties. 
 
Gevoelens van eenzaamheid kunnen tijdelijk of structureel zijn. Eenzaamheid hoort bij het leven en elk 
mens voelt zich wel eens eenzaam. Vaak is eenzaamheid het gevolg van gebeurtenissen die een gemis 
impliceren en bij de meeste mensen gaat het negatieve gevoel na verloop van tijd weer over. Maar soms 
houdt eenzaamheid lang aan en kan het een belemmering vormen voor het dagelijks functioneren.  
 
Sommige mensen ervaren een existentiële vorm van eenzaamheid. Zij voelen zich niet thuis in onze 
samenleving en hebben een permanent gevoel van leegte en vervreemding. Deze vorm van 
eenzaamheid hangt samen met het bestaan van deze specifieke mensen en de manier  waarop zij zich 
verhouden tot zichzelf en anderen. Eenzaamheid loopt bij hen als een rode draad door het leven.  
 
De vele betekenissen maken eenzaamheid tot een lastig thema dat veel vragen oproept. Moeten we 
vooral de heilzame werking van eenzaamheid benadrukken? Of moeten we eenzaamheid bestrijden 
omdat het belemmerend en destructief is? En als we het willen aanpakken, hoe doen we dat dan? Is het 
mogelijk om door te dringen in de eenzaamheid van een ander? Zo veel mensen, zo veel vormen van 
eenzaamheid. Dooddoener of aansporing om in actie te komen?  
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